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Stichting Weeskinderen Rwanda 
wordt Stichting Salome 

Schellinkhout, 20 december 2018       
 
Beste donateurs, 
 
De nieuwsbrief van de Stichting Weeskinderen Rwanda had een jaartje overgeslagen wegens 
te weinig nieuws, maar hier is hij dan weer, en wel met een nieuwe naam! 
 
Nieuwe naam 
In de vorige nieuwsbrief hadden we al geschreven, dat we niet meer alleen in Rwanda projecten 
steunen. Inmiddels is de stichting ook actief in Congo en Ghana. Dit was aanleiding op zoek te 
gaan naar een andere naam voor de stichting. We hebben gekozen voor Stichting Salome. 
Salome betekent “vrede”, net als “sjalom” in het Hebreeuws en “salam” in het Arabisch. Deze 
naam is een eerbetoon aan Marie’s moeder Salome Kabera, die doodgeschoten is in de oorlog 
van 1994. Zij zei ooit: “Als ik doodga, hoef ik geen bloemen op mijn kist. Geef in plaats daarvan 
maar iets aan arme mensen”. Na de oorlog heeft die uitspraak ons echt geïnspireerd bij het 
opzetten van kleinschalige hulp aan de minstbedeelden.  
 
Nieuwe website 
Waarschijnlijk had u het al gemerkt, de website was al een tijdje 
uit de lucht. De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met een 
geheel nieuwe en moderne opzet van de site. Dat is gelukt met 
de hulp van C-Insite Webdesign. We zijn nog bezig met de 
invulling en hopen nog voor Nieuwjaar live te kunnen gaan met 
www.stichtingsalome.nl. 
 
Activiteiten in Afrika 
We blijven ons bezighouden met heel kleinschalige projecten, 
waarvan we snel de resultaten zien. In Rwanda helpen we de 
albino kinderen nog steeds met diverse hulpmiddelen. In Congo 
helpen we mensen in erbarmelijke levensomstandigheden met 
onder andere matrassen en sanitaire voorzieningen. Bij 
feestelijke gelegenheden zoals Pasen en Kerstmis zorgt de 
stichting voor een uitgebreide maaltijd voor een grote groep 
hulpbehoevende mensen, vooral kinderen en ouderen. Eerder 
gebeurde dit al in Rwanda, nu ook in Congo. Naar Ghana sturen 
we regelmatig kleding. Ook daar zijn we van plan te starten met 
matrassen, toiletten en douches bouwen, en maaltijden. 
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Pompoensoep voor daklozen 
De goede pompoenenoogst dit jaar heeft een goed doel 
gediend. In de maanden oktober en november heeft Marie 
iedere zondag een grote pan pompoensoep gekookt, waarvan 
de daklozen bij het Leger des Heils in Hoorn heerlijk hebben 
gegeten. 
 
Bijdrage van de 40MM 
Al enige jaren wordt de stichting tegen het einde van het jaar 
verblijd met een bijdrage van de 40MM, de 
sponsorwandeltocht die ieder jaar op de zaterdag na 
Hemelvaartsdag wordt gelopen in Venhuizen, Hem, 
Oosterleek, Wijdenes en Schellinkhout! 
Onlangs ontvingen we 
weer een mooi bedrag 
van de 40MM. Dit jaar 
was er ook weer een 
stempelpost met EHBO 
voor ons huis. Natuurlijk 
werken we hier graag 
aan mee. 
 

 
Tulpen, groente en fruit, kerststukken, kerstkaarten 
en oliebollen 
De tulpenverkoop in de wintermaanden en de groente en 
fruit in de zomermaanden zijn ieder jaar weer een 
succes. 
In december hebben we weer fraaie kerststukken in onze 
kraam, gemaakt door Lianne Breg en haar moeder. We 
hebben weer een nieuwe partij kerstkaarten uit Rwanda 
ontvangen. U kunt ze nu alvast bestellen voor komend 
jaar. 
Steeds meer mensen ontdekken de heerlijke oliebollen, 
die Marie op oudejaarsdag bakt met speciaal meel 
gesponsord door bakker Otten. Bestel ze zo snel 
mogelijk, dan weten we hoeveel oliebollen er gebakken 
moeten worden.  
 
Tot slot 
We zijn heel dankbaar, dat velen onze stichting blijven steunen, ook als de activiteiten op een 
lager pitje staan. Dit had ook te maken met moeilijke tijden die we doormaakten. Op allerlei 
manieren krijgen wij steun: gulle giften, incidentele donaties, maandelijkse bijdragen, speciale 
acties, leveranciers van bloemen, groenten en fruit, kopers van onze waren aan de weg, 
enzovoort. Iedereen die ons ook de afgelopen tijd weer heeft geholpen, hartelijk dank voor uw 
steun. Wij wensen u een Vrolijk Kerstfeest en een heel Goed, Gelukkig en Gezond 2019! 
 
Een hartelijke groet van Marie en Nico Schipper 
 
De Stichting is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent, dat uw donaties aan 
de stichting aftrekbaar zijn. Meer informatie over ANBI en de aftrekbaarheid van gewone en periodieke giften kunt u vinden op 
www.belastingdienst.nl. 


